
 

 
Langs deze weg mijn tekst zoals voorgedragen 03012025.  
 
"Anno 20-ooit, ergens in de buurt van deze coördinaten. 
 
Zaanstad wil je iets zeggen? Kom maar op, wij zijn er voor je. Of het nou gaat om een visie voor het 
jaar 2040, of om het opspelden van een lintje, Zaantje ik hoor je. Dit dichterschap gaat mijn 
capaciteiten niet te boven, nee het werkt eerder als een apperetief, het maakt mijn honger naar jou, 
mijn Big Z, steeds groter.  
 
Zaanstad, bijna 4 jaar mag ik namens jou praten.  
En in die tijd mocht ik mensen en nieuwsgierige aagjes, meenemen in gedachtengangen, die via de 
tussen het jagers en kogerveld gelegen kuiken paadjes leiden naar 't glop via jouw straatjes.   
 
Zaantje Ik heb je kleurrijk zien worden, kleurrijk als de schakeringen van kleuren in ogen die naar jou 
kijken. 
 
Zaantje ik zeg het ze Je had er bij moeten zijn.  
Zaantje ik zeg het ze Je had er bij moeten zijn.  
Oh god als ik ergens mag beginnen met vertellen laat mij dan beginnen met wij. 
 
Wij horen bij wij, wij horen wij, Wij is dit gremium wij, wij is een ieder die is ingewijd en dat betekent 
niets meer dan dat jij jou herkent in mij. Stadsdichter een vertegenwoordiger van cultuur, traditie, 
vernieuwing, troost, ergernis maar boven al meer orseket. Uit de meer dan 20 jaar traditie uit het "big 
Z dichters gilde" is mijn ziel opgepept. Honderden nee duizenden gevoelens door deze verbale 
geweldenaren uitgesproken, gezegd en op papier gezet. 
 
Zaanstad je hebt mij Bruggen zien slaan en scherven lijmen. Poëtische destillaties horen maken en 
duiding dichten met snel rijmen. In het spel van antwoord en vraag, liet je mij en de mijnen, in de 
cadans van jouw spellingregels en dialect meedeinen. 
En zo vaak als het kon, deed ik dit samen met mijn partner in rijm, rijmend. Lisa, naast mij in gedachte 
zoals ik naast haar in de mijne. 
 
Tijd doet dingen, wij zien het, en hopen dat ook zij getuige zullen zijn van dat duurzame.   
 
Anno 20-ooit, ergens in de buurt van deze coördinaten. 
Onder een sterrenhemel die lijkt op de onze kwamen onze voor moeders en burger vaders samen. 
Beleids makers, fakkeldragers. Smaakmakers en nieuwe gangmakers.  
Luisteren samen, ogen gesloten naar een dichter die hen attendeert op belangrijke zaken. Een traditie 
die moet blijven, een traditie die we samen maken. " 
 


